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Beweegredenen vind ik 

altijd interessant. 

Waarom doet iemand wat hij doet, maar vooral ook wat wil 

iemand bereiken. Voor mijzelf heb ik dat vorig jaar samengevat 

als VPB: Vrijheid, Passie en Betekenis. Ik wil de vrijheid hebben 

om zelf te bepalen wat ik doe. De dingen die ik doe wil ik doen 

met passie en enthousiasme. Mijn inspanning moet ergens aan 

bijdragen.

Tijdens het nationaal accountantscongres mocht ik een work-

shop leiden over de ‘perfecte carrière’. Uiteraard komt daarbij de 

vraag naar voren wat een perfecte carrière is. De accountant van 

de toekomst lijkt vrij eens gezind. Het werk moet veel uitdaging 

bieden, veel salaris opleveren en ruimte laten voor veel vrije tijd.

In mijn ogen is dit geen perfecte carrière, maar een onmogelijke 

carrière. De ene eis gaat ten koste van de andere, waardoor het 

onmogelijk wordt om overal veel van te hebben. Hooguit kan een 

goede balans worden gevonden. 

Een baan waarbij je standaard om vijf uur klaar bent zorgt voor 

veel vrije tijd, maar kan geen baan met uitdaging zijn. 

Uitdagende werkzaamheden kunnen immers niet altijd binnen 

de geplande tijd worden uitgevoerd.

Belangrijker is dan ook al snel de vraag wat is veel, wanneer is 

het voldoende? Hoeveel tijd mag een baan kosten. 

Is 36 uur fulltime of parttime? Waar ligt de grens? 

“Halve dagen werken, is twaalf uur per dag”, was 

bij ons thuis een gevleugelde uitspraak. Inmiddels 

heb ik wel door dat die gedachte niet algemeen 

geaccepteerd is.

Toch vind ik de eisen die gesteld worden aan de 

perfecte carrière getuigen van een hoge mate van naïviteit. 

Afhankelijk van de wijze waarop dit wordt omgezet naar levens-

ervaring en de bij behorende prioriteiten, herbergt dit ook nog 

eens de kans op 

een totaal oninteressant leven. Een leven dat zodanig is ingericht 

dat alles gepland kan worden, is gedoemd om saai te zijn.

Ik hoor de argumenten al dat je moet werken om te leven en niet 

leven om te werken. In dat geval moet je lekker een simpel kan-

toorbaantje nemen zonder enige verantwoordelijkheid. Maar dat 

is dan al geen perfecte carrière meer.

Tijd en geld zijn niet belangrijk als je lol hebt in je werk. Passie is 

waar het om draait. Gaan voor datgene wat je leuk vindt, los van 

de tijd die het kost en los van het bijbehorende salaris. Dat komt 

uiteindelijk vanzelf.

Zo, en nu weer aan het werk. We zijn hier niet bij de gemeente.

C
O

LU
M

N

HOMME IDZERDA

‘Halve dagen 

werken, is twaalf 

uur per dag.’
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